Thema van de preek: Jezus danken
Vragen bij de preek:

1. Op welke manier spreekt Jezus intocht ook ons aan?

2.Hoe spoort Jezus hier in feite Zelf aan tot lofprijzing?

3.Was het voor het Joodse volk een nieuwe lofprijzing,
of waren zij klonk dat meer op een van hun feesten?
Gaan voor ons ook oude woorden soms echt leven?

4.Welke dankbaarheid ligt in de lofprijzing: ‘Hosanna,
gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

5.Er wordt verschillend gedacht over de menigte die
juicht. Is er hoop voor hen die er nog in moeten gaan

geloven? Is er hoop voor jongeren en kinderen?
Zie 21:16 en 23:39



