
  
 

         

 

 
1. Het ruwhouten kruis       
1) Op die heuvel daarginds      
 stond een ruwhouten kruis, 
 het symbool van vervloeking en schuld  
 Maar dat kruis werd de mens   
 tot het kostbaarst kleinood,      
 daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. (Refrein)    

 

2) O, dat ruwhouten kruis,      

door de wereld gesmaad, 

heeft een wond’re bekoring en macht,  

want Gods Zoon liet Zijn troon, 

Hij droeg smaadheid en hoon, 

om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht. (Refrein) 

 

 

2. Is uw paspoort getekend? 

Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader 

bij de grens van leven en dood. 

Heeft de Heiland uw paspoort getekend 

met Zijn bloed, dat Hij reddend vergoot? (Refr) 

 

Gij kunt zelf de tol niet betalen  

zilver en goud verliest daar zijn macht. 

Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang 

tot het land waar de Heiland u wacht. (Refr) 

 

Het is nu het uur der beslissing 

ieder toont dan zijn ware gezicht. 

O, geloof in de Heiland, uw Redder, 

en Hij voert u naar ’t eeuwige licht. (Refr) 

 

Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang 

tot het land waar de Heiland u wacht. 

Tot het land waar de Heiland u wacht. 

 

3. Genade, zo oneindig groot 

Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die ’t niet verdien 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan ‘k zien. 

 

Genade die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook  - als ik mij tot Hem keer 

Dat God mij nooit verlaat. 
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Refrein: 

Nog is het tijd 

De Heer geeft genâ. 

De toegang is vrij door Golgotha. 

Jezus ging voor. 

Hij wacht aan de grens. 

Is uw paspoort getekend, o mens? 

De Zoon van God moest sterven aan het kruis, 

tot op het diepst vernederd en verguisd, 

hoog tussen d’ aarde en Zijn hemels huis 

van God verlaten. 

Alleen Zijn dood, zo bitter bovenmate, 

bracht redding aan voor heel ons zondig leven, 

heeft aan Gods recht genoegdoening gegeven, 

de schuld voldaan. 

 

De diepste trap van Zijn vernedering 

was bovenal toen Hij aan ’t kruishout hing, 

door God verlaten, helse pijniging 

moest door gaan maken. 

Groot is het heil dat ik voortaan mag smaken: 

Hij zal altijd in al mijn leed en lijden 

van helse pijn, benauwdheid, mij bevrijden. 

o wat een troost. 

O welk een troost. 

Refrein: 

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis..  

Tot de HEER komt en met Hem het loon. 

Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  

dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.  

 

3) Van dat ruwhouten kruis 

met het bloed van Gods Zoon 

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. 

Vol van schoonheid en pracht, 

Vol van reddende kracht 

voor een ieder die in Hem gelooft. (Refrein) 

 



Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in Zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

 

4. Wisselzang 

Mannen Jezus, leven van mijn leven,   

   Jezus, dood van mijne dood. 

   Die voor mij U hebt gegeven, 

   in de bangste zielennood. 

    Opdat ik niet hoop’loos sterve, 

   maar Uw heerlijkheid zou erven. 

 Allen  Duizend, duizendmaal o Heer,   

   zij U daarvoor dank en eer! 

 

Vrouwen  Gij, o Jezus, hebt gedragen    

   lasteringen, spot en hoon. 

    Zijt gebonden en geslagen, 

    Gij, des Vaders eigen Zoon, 

    om van schuld en eeuwig lijden 

    mij, verloor’ne, te bevrijden. 

Allen   Duizend, duizendmaal o Heer,    

     zij U daarvoor dank en eer! 

 

5. Omdat Hij leeft 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst, 

en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft. 

(hele lied herhalen) 

 

7. O God, als oog en oor 

Als ik bedenk, hoe God Zijn Zoon niet spaarde, 

maar Hem deed sterven, dan is ’t mij zo groot! 

Hoe ’s hemels Koning stierf voor mij op aarde, 

Mijn zonde boette, door Zijn bitt’re dood. 

Dan zingt mijn ziel tot U mijn Heer, mijn heil: 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij, 

Dan zingt mijn ziel tot U mijn Heer, mijn heil:  

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

Tot in het stof der aarde ging Hij Zijn weg, 

want na Zijn dood is Hij als Borg ook echt 

in onze plaats toen in een graf gelegd. 

Hij is gestorven. 

Zijn dood alleen heeft redding voor ons verworven. 

Dit is gewis: al moeten wij nog sterven, 

wij zullen leven zonder zonde erven, 

dat eeuwig is. 

 

Wij strijden onze strijd nu in Zijn kracht: 

ons boos begeren is aan ’t kruis gebracht, 

begraven wordt de oude mens, in macht 

heeft hij verloren. 

Wij mogen Christus voortaan toebehoren, 

Hem toegewijd zo ons gehele leven 

met lichaam, ziel als offer aan Hem geven 

uit dankbaarheid. 

 

Hartelijk dank voor het meezingen! 

Gods zegen toegewenst! 

Allen   Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,

  voor Uw bitt’re, bange nood. 

     Voor Uw heilig, biddend strijden, 

      voor Uw trouw tot in de dood. 

     Voor de wonden, U geslagen, 

     voor het kruis, door U gedragen. 

     Duizend, duizendmaal o Heer, 

     zij U daarvoor dank en eer! 

 

6. Heer, ik prijs Uw grote Naam! 

Heel mijn hart wil ik U geven, 

want U bent de weg gegaan 

Die mij redding bracht en leven. 

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn, 

van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn 

Van het kruis naar het graf,  

uit het graf weer opgestaan. 

Heer, ik prijs Uw grote Naam!  

(hele lied herhalen) 


